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Zondag, 11 mei 2025 
 

Zusters en broeders, in je leven sta je voortdurend voor allerlei keuzes. Wie vraag je 
om advies, naar wie luister je? Wie haal je erbij voor het bepalen van de richting die je 

uit wil gaan? Jezus werpt zich op als degene naar wie je zou moeten luisteren. Niet 
zomaar als een van de velen maar als de enige, van wie er geen tweede is. Bij Hem 

mag je je gekend en bemind weten. Luister naar Hem en Hij zal je naar een leven leiden 
waarin je helemaal jezelf kunt zijn. Hij is jouw herder. 

De Eucharistieviering uit de Maria Magdalenakerk wordt op zondag 11 mei om 10.00 

uur uitgezonden via een livestream. U kunt ook meevieren via tv op HalloGilzeRijen. 

 
De ‘Pastorale Brief’ neemt een pauze 

Sinds 2020, de tijd van corona, verscheen er een pastorale brief.  
Deze brief is voorlopig de laatste pastorale brief in deze vorm. 

 
Lezing uit het Evangelie volgens Johannes 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Mijn schapen luisteren naar mijn stem en Ik ken 

ze en ze volgen Mij. Ik geef hun eeuwig leven; zij zullen in eeuwigheid niet verloren 
gaan en niemand zal ze van Mij wegroven. Mijn Vader immers die ze Mij gegeven heeft, 

is groter dan allen en niemand kan iets uit de hand van Mijn Vader roven. Ik en de 
Vader, Wij zijn één. 
 

Paus Leo XIV en Paus Franciscus 
 

 
Hier nog bisschop Robert Francis in het zwarte habijt van de Augustijnen 

 

https://www.youtube.com/channel/UC1Fie8NrjD-66vS0VncFn5w
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Wie is de nieuwe paus Leo XIV? 
Robert Francis Prevost is een Augustijns missionaris, mensen die in gemeenschap 
leven, een leven leiden van gebed en zich sterk inzetten voor het parochiepasto-

raat, het onderwijs en de wetenschap met veel aandacht voor de armen. 
Hij koos als pausnaam Leo. Paus Leo XIII was de paus die in 1891 een brief schreef 

over de armoede en ongelijkheid in zijn tijd, de tijd van de industrialisering.  
Deze brief (Rerum Novarum) roept op tot structurele aanpassingen om de armoe-
dige levensomstandigheden van mensen te kunnen verbeteren. 

 
Enkele uitspraken van paus Leo XIV in zijn tijd als bisschop: 

 
Een bisschop is een herder, geen manager. 

 
We zijn vaak bezorgd over het onderwijzen 
van de leer, maar we riskeren te vergeten 
dat onze eerste taak is om de schoonheid 

en vreugde van het kennen van Jezus te 
communiceren. 

 
In de stilte van het gebed vinden we de 

moed om te handelen. 

 
De kerk moet een plaats zijn waar iedereen zich welkom voelt, ongeacht zijn of 
haar achtergrond. 

 
Geloof is niet slechts een persoonlijke aangelegenheid, maar een oproep tot actie 
in de wereld. 

 
Onze missie is om bruggen te bouwen, geen muren. 

 
De ware kracht van de Kerk ligt in haar vermogen om te luisteren en te dienen. 

 
Een synodale Kerk is een Kerk die naar iedereen weet te luisteren, niet alleen de 

manier om het geloof persoonlijk te beleven, maar ook om te groeien in ware 
christelijke broederschap. 

 
De Kerk zal pas volledig zijn als ze wandelt als het Nieuwe Volk van God in haar 
prachtige verscheidenheid, voortdurend haar eigen dooproep herontdekkend om 

bij te dragen aan de verspreiding van het Evangelie en het Koninkrijk van God. 

 
Een goede herder zijn betekent zij aan zij kunnen lopen met het Volk van God en 
dicht bij hen leven, niet geïsoleerd zijn. 

 
Onze prioriteit moet zijn om het goede nieuws te leven, om het evangelie te le-
ven, om het enthousiasme te delen dat in ons hart en in ons leven kan geboren 

worden als we echt ontdekken wie Jezus Christus is. 

 
We mogen niet opgeven bij de eerste de beste moeilijkheid, want anders zullen 
we nooit ergens komen in het leven. Doorzettingsvermogen is een groot ge-

schenk dat de Heer ons wil geven. 
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