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7 juli 2024, Veertiende zondag door het jaar 
 

Zusters en broeders, het Evangelie vertelt dat Jezus geen wonder kon doen in Nazareth. Hij pre-
senteerde zich anders dan voorheen en zijn nieuwe manier van doen wordt met argwaan gevolgd. 

Wat denkt hij wel wie hij is, die timmerman, die zoon van Jozef en Maria? De dorpsgenoten zijn 

doof voor zijn nieuwe boodschap en alles blijft zoals het was. Zo kan het ook met ons geloofsleven 
gaan. Het wordt lauw en zelfgenoegzaam. Het stolt. ‘Jezus volgen’ vraagt om lenigheid van geest, 

om open te blijven staan voor het nieuwe dat Hij brengt.  
De Eucharistieviering uit de Maria Magdalenakerk wordt op zondag 7 juli om 10.00 uur uitge-

zonden via een livestream. U kunt ook meevieren via tv op HalloGilzeRijen. 

 

Gebed 

God, ik wil heel graag geloven, maar het is niet altijd makkelijk. 

De Bijbel spreekt met gezag, maar soms kan   

ik niet plaatsen wat er gezegd wordt. 

Het strijkt soms zelfs tegen de haren in.  

God, help mij om niet onverschillig te worden, 

Open mijn oren en mijn hart voor uw woord, 

zodat het vrucht kan dragen in mijn leven. 
 
Lezing uit de Profeet Ezechiël 

In die dagen kwam de Geest over mij en sprak tot mij; Hij deed mij recht overeind staan en ik 
hoorde hoe Hij tot mij sprak. Hij zei: Mensenzoon, Ik zend u tot de kinderen van Israël, tot dat 

opstandige volk dat zich tegen Mij verzet; zij en hun voorvaderen hebben opstand tegen Mij 
gepleegd tot op deze dag toe. Het is een nukkig en weerbarstig volk. Tot hun zend Ik u en u zult 

tot hun zeggen: Zo spreekt God de Heer. En of zij nu luisteren of niet, het is een opstandig volk, 
zij zullen weten dat er een profeet in hun midden is. 

 

 

 

Gebed bij psalm 123 
 

Als een Assepoester slapen bij de haard 

en elke morgen blazen in de as 
zodat het vuur ontwaakt 

en aanwakkert. 
 

Een bedevaart  

naar het graf van je moeder, 
bij de hazelaar en de witte torteltjes, 

Je overleden moeder ervaren 
die je niet vergeten is, 

die je kleedt in tekens van troost, 
genade borduurt… in goud en zilver. 
 

Een bedevaart op glazen muiltjes, 
de trappen op, de poort door  

als een prinses met dansende voeten 
en een ziel die glanst. 

En als je ooit een schoentje verliest:  

Je zult een leven winnen. 
 

Rob van Uden 

  

  

https://www.youtube.com/channel/UC1Fie8NrjD-66vS0VncFn5w
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Lezing uit het heilig Evangelie volgens Marcus 

In die tijd ging Jezus vandaar weg om zich naar zijn vader-
stad te begeven en zijn leerlingen gingen met Hem mee. 

Toen het sabbat was begon Hij te onderrichten in de syna-
goge. De talrijke toehoorders vroegen verbaasd: Waar heeft 

Hij dat vandaan? En wat is dat voor een wijsheid die Hem 
geschonken is? En wat zijn dat voor wonderen die zijn han-

den verrichten? Is dat niet de timmerman, de zoon van Ma-
ria en de broeder van Jakobus en Jozef en Judas en Simon? 

En wonen zijn zusters niet hier bij ons? En zij namen er aan-

stoot aan.  
Maar Jezus sprak tot hen: Een profeet wordt overal geëerd 

behalve in zijn eigen stad, bij zijn verwanten en in zijn eigen 
kring. Hij kon geen enkel wonder doen, behalve dat Hij een klein aantal zieken genas die Hij de 

handen oplegde. Hij stond verwonderd over hun ongeloof. Jezus ging rond door de dorpen in de 
omtrek, waar Hij onderricht gaf. 

 

Gebed om Vrede 
Jezus, U wil niet dat wij leven  

in een wereld vol honger en geweld.  

Bid voor ons dat we werken  
aan vrede in ons hart en in de wereld.  

U heeft uw leerlingen geleerd wat liefde is. 
Wees ons nabij, leer ons de vrede 

met uw woorden en daden van liefde. 
 

Afsluitend gebed 

Goede God, Gij die geroepen hebt ‘licht’ 

en het licht werd geboren, 

roep ons weg uit duisternis en verlicht ons hart. 

Kom ons tegemoet in Uw Woord. Amen. 
 
Gebed om Zegen 

‘Jezus volgen’ vraagt om steeds weer leerling te worden en te luisteren naar het nieuwe dat Hij 

brengt. Zonder die instelling kan Hij niets doen.  
God maak ons open voor uw aanwezigheid in ons leven. Zegen onze oren en onze ogen om U te 

ervaren en zegen onze handen en voeten om Uw boodschap door te geven en te leven. 
 

Laatste Pastorale Brief . 
Dit is de laatste Pastorale Brief van dit werkjaar, tijd om te gaan genieten van een welverdiende 

vakantie. Op zondag 1 september beginnen we aan het nieuwe werkjaar 2024-2025 met een 
nieuwe serie Pastorale Brieven. Fijne vakantie gewenst, geniet ervan en graag tot 1 september.  

Overweging 
Het is goed dat we ons realiseren dat het leven van Jezus geen eenvoudig succesverhaal is. 

En wanneer de evangelist Marcus dit verhaal uit het leven van Jezus aanhaalt, zal hij daar 
zeker een reden voor hebben gehad. Immers, ook de eerste kerken werden voortdurend 

geconfronteerd met afwijzing, spot en vervolging.  
Onze tijd kent zijn eigen varianten op dat thema. Het verhaal wordt verteld om ons te be-

moedigen: Wees niet bang. God weet wat het is om afgewezen te worden. In Christus komt 

Hij ons nog steeds nabij.  

Ik heb u vrienden genoemd, zegt de Heer.  
Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij. Alleluia. 

  

  

 

 


