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´GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN´      PAROCHIEBIJDRAGE: Rabobank NL19 RABO 0145103080

 PAROCHIE HEILIGE GEEST                �      RIJEN, HULTEN, MOLENSCHOT

PAROCHIECENTRUM  
Hoofdstraat 58, 5121 JG Rijen Telefoon: 0161-222833
Openingstijden van het secretariaat: maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur 
E-MAIL: info@parochieheiligegeest.nl
WEBSITE: www.parochieheiligegeest.nl

PASTORS
Rob van Uden, 
Edith Hertog,
Joost de Bont,
Harry Lommers

KERKEN EN KERKDIENSTEN
Rijen: Maria Magdalena..................................................................zondag 10.00 uur
Molenschot: St. Anna...................................................................zaterdag 19.00 uur

Kort ander nieuws

•	� Actie Kerkbalans heeft tot 
en met 29 februari 2024 al 
€ 44.740 opgebracht. Helpt 
u mee om het streefbedrag 
van € 86.700,-- te bereiken?

•	� In het kader van ‘Het Jaar 
van de Barmhartigheid’ 
kwam pastor Joost de Bont 
op dinsdagavond 5 maart 
bijeen met een grote groep 
mensen om samen te praten 
over één van de geestelijke 
werken van Barmhartigheid: 
‘De bedroefden troosten’. 
Lees het verslag op onze 
website.

•	� Inloophuis ‘De Pastorie’ 
wordt op maandag 8 april 
voor het eerst gehouden van 
14.00 tot 16.00 uur in het Pa-
rochiecentrum van Rijen en 
is daarna elke week op die 
tijd ook open.

•	� Op woensdag 27 maart vindt 
vanuit Rijen een pelgrimage 
naar de Chrismamis in Oos-
terhout plaats. Aanmelden 
kan via rob.van.uden@hot-
mail.com.

•	� Op woensdag 10 april orga-
niseert Voedsel voor de Ziel 
de film Hors Normes met 
nabespreking door Marjeet 
Verbeek. Aanvang 19.30 uur 
in het Parochiecentrum.

•	� In de Basiliek Sint Jan de 
Doper in Oosterhout vindt 
op 14 april een Gezinsdag 
plaats. Deze dag wordt ge-
organiseerd door de Catha-
rina Parochie in Oosterhout 
en het Bisdom Breda. Alle 
gezinnen – ook eenouder 
gezinnen – zijn van harte 
welkom op de Gezinsdag 
Onze V/vader in Oosterhout.

•	� Meer informatie over bo-
venstaande onderwerpen 
en ander parochienieuws 
kunt u vinden op www.pa-
rochieheiligegeest.nl en op 
de Facebookpagina van de 
parochie.

In het midden van de kring 
bijzonderheden uit Palestina

Leden van de Weggeefhoek zijn hiermee erg geholpen

Pasen, heb jij het al meegemaakt?

Hoe elkaar te vertellen van Pasen? Misschien 
met een kruisje en een kaars. Maak een kruisje 
met takjes en touw en zoek een kaars en lucifers 
op. Neem het kruisje in je handen en begin te 
vertellen. Vertel over een gebeurtenis waarbij je 
het moeilijk had, een periode dat je boos, bang 
of verdrietig was. Een gebeurtenis of periode 
waar het kruisje een symbool van kan zijn. Wat 
maakte precies dat die gebeurtenis of tijd voor 
jou zo moeilijk was? Neem daarna de kaars vast. 
Op welk licht hoopte je toen? Wat wilde je dat er 
beter of anders werd? Wie of wat zorgde er voor 

dat je je wat beter voelde, dat je niet alleen maar 
verdrietig, bang of boos was? Wie of wat zorgde er 
voor dat jouw kaarsje zachtjes begon te branden? 
Terwijl je dit vertelt, mag je de kaars aansteken. 
Dat is Pasen: te midden van het duister, het kruis, 
de schaduw, ontstaat er licht. Er is altijd Iemand 
bij ons en die trekt ons er doorheen. Namens het 
Pastoraal Team: 

Zalig Pasen.
Pastor Edith Hertog

Pasen, heb jij het al meegemaakt?

De driedaagse van Pasen
De Driedaagse van Pasen wordt voorafgegaan door de Chrisma-
viering, een viering op woensdagavond, waarbij de Bisschop de 
Kerkelijke oliën zal wijden.
Een groep pelgrims zal vanuit Rijen, via Teteringen te voet naar de 
St. Jan in Oosterhout gaan, waar dit jaar de wijding is. 

Op Witte Donderdag begint dan de Driedaagse. We leren Jezus 
kennen als een dienaar die de voeten van zijn leerlingen wast. 
De betekenis van de Eucharistie wordt door dit dienende gebaar 
ingekleurd. Jezus maakt zich klein omwille van anderen. Hij dient. 
Hij geeft zichzelf weg. De viering eindigt bij het rustaltaar waar nog 
een korte uitstelling van het Allerheiligste plaatsvindt. 

De volgende dag, op Goede Vrijdag, gaat de viering verder: we 
komen samen rond het kruis en lezen het passieverhaal. In stilte 
leggen we onze bloemen bij het kruis. Op zaterdagavond komen 
we samen voor de climax: de Paaswake. In een wake van lezin-
gen leren we God kennen als een God van leven, steeds weer 
opnieuw. We vieren de verrijzenis van Jezus Christus uit de dood, 
maar daarmee ook onze eigen doop. De Paaswake mag in gejubel 
eindigen. Zegt het voort: Jezus Christus is werkelijk verrezen. 

Rob van Uden, teamleider

Vieringen Goede Week en Pasen 
Palmzondag	 24-03-2024	 10.00 uur	 Eucharistieviering	 Maria Magdalenakerk (livestream)
Witte Donderdag	 28-03-2024	 19.00 uur	 Eucharistieviering	 Maria Magdalenakerk
Goede Vrijdag	 29-03-2024	 15.00 uur	 Kruiswegviering	 Maria Magdalenakerk
Goede Vrijdag	 29-03-2024	 19.00 uur	 Gebedsviering	 Maria Magdalenakerk
Paaszaterdag	 30-03-2024	 21.00 uur	 Eucharistieviering	 Maria Magdalenakerk
Paaszondag	 31-03-2024	 10.00 uur	 Eucharistieviering	 Annakerk (livestream )
Paaszondag	 31-03-2024	 10.00 uur	 Woord en Communie	 Maria Magdalenakerk
Let op: In de nacht van Paaszaterdag op Eerste Paasdag gaat de zomertijd in. 
De klok wordt een uur vooruit gezet.

Verslag Wereldgebedsdag
Op vrijdag 1 maart vierden we Wereldgebedsdag. 
We begonnen met een sobere maaltijd in het Paro-
chiecentrum. Het heerlijke eten was bereid met pro-
ducten die ook in Palestina veel gebruikt worden. 
We praatten nog na over de ontstaansgeschiedenis 
van Palestina en de verschrikkelijke oorlog die er nu 
heerst.
In de Maria Magdalenakerk werd de avond voortge-
zet met een viering. Luisterend naar drie verhalen 
van vrouwen uit Palestina werd er wereldwijd en 
zo ook in Rijen gebeden om vrede. In het midden 
van de kring verwees de schikking naar Palestina. 
Olijftakken verwezen naar olijfbomen, teken van 
overvloedig leven in vrede. Jasmijnthee die troost 
brengt en mensen bij elkaar brengt. Citrusfruit dat 
er van oudsher groeit en klaprozen die herinneren 
aan de mensen die zijn gestorven. Dat alles op een 
wit kleed dat verwijst naar de traditionele witte sjaal 
die vrouwen dragen. Al luisterend en biddend groei-
de het licht op de zevenarmige kandelaar als een 
smeekgebed om vrede: ik smeek u, verdraag elkaar 
in liefde. Wat prachtig om Wereldgebedsdag zo te 
kunnen vieren.

Vastenmaaltijd.
Zoals al lange tijd in onze parochie 
gebruikelijk is, hielden we ook 
deze vastentijd een vastenmaal-
tijd. Eenentwintig belangstellen-
den vulden de tafels.   Mevrouw 
Suzanna Louwerse van Vastenac-
tie was uitgenodigd om ons bij te 
praten over het thema en project 
van Vastenactie dit jaar. ‘Leven in 
een veranderende wereld’ en 
Zimbabwe. Voordat de maaltijd 
werd uitgeserveerd opende Su-
zanne met het ‘Gebed voor onze 
aarde’. Het menu bestond uit een 
pompoensoep en vervolgens een 
schotel met rijst, bonen en pom-
poen. Allemaal ingrediënten die 
in Zimbabwe veel gebruikt wor-
den. Als ze tenminste beschik-
baar zijn en niet door extreme 
weersomstandigheden verloren 
zijn gegaan. Alles heerlijk klaarge-
maakt door Conny van Uden.  Na 

de maaltijd gaf Suzanna Louwer-
se een boeiende presentatie over 
de Vastenactie, de thematiek en 
projecten. De discussie nader-
hand ging al snel over de effecten 
van ons gedrag op het leven in 
Zimbabwe. Derdewereldlanden 
ervaren de meeste gevolgen van 
de klimaatverandering, die mede 
door onze westerse samenleving 
wordt veroorzaakt.  De conclusie 
mag zijn dat we naast financiële 
hulp via Vastenactie de mensen 
in Zimbabwe ook helpen door 
hier duurzaam te leven. 
Steun de Vastenactie met een bij-
drage: Rekening NL21 INGB 0000 
0058 50 ten name van Vastenac-
tie. U kunt ook doneren tijdens de 
collecte voor Vastenactie in onze 
vieringen met Pasen. 

John de Hoon, werkgroep Caritas
Het Synodale proces

Drie jaar geleden gaf paus Franciscus het startsein 
voor een ‘Synode over Synodaliteit’. Al hadden 
we weinig tijd, we hebben opnieuw een bijdrage 
mogen leveren. 
Op 5 maart kwamen we bij elkaar rond het thema: 
‘Gastvrijheid’. Het verslag is naar het bisdom 

gestuurd. U vindt het als Nieuwsbericht op onze 
website. De verslagen uit diverse parochies 
worden meegenomen naar het tweede deel van 
de Synode in oktober 2024.

Pastor Rob van Uden

Inzameling kleding en gereedschap.
Zaterdag 13 april
Deze keer kun je naast kleding ook oud gereedschap 
inleveren. 
RIJEN: inleveren bij de parkeerplaats achter voor-
malig café/restaurant ’t Boerke, bereikbaar via de 
Pastoor Oomenstraat van 09.00 tot 12.00 uur.
MOLENSCHOT: inleveren bij Schoolstraat 18 van 
09.00 tot 11.00 uur.

Kledinginzameling
Uw donatie komt ten goede aan het onderwijspro-
ject van Cordaid in het Shabee Sombo district in 
Ethiopië. Wat mag u allemaal inleveren? Naast kle-
ding en schoenen kunnen speelgoed, knuffels en 
huishoudtextiel zoals dekbedovertrekken (graag 
compleet met kussenslopen), lakens, handdoeken, 
theedoeken, vaatdoeken, washandjes en zakdoe-
ken worden ingeleverd. Graag apart van de kleding 
verpakt in een gesloten plastic zak. We nemen geen 
gordijnen, vloerbedekking, tuinkussens en tafelkle-
den aan. 

Inzameling (oud)gereedschap
Bij de leden van Weggeefhoek Rijen is grote behoef-
te aan gereedschap. Ook zij staan voor onderhoud 
en reparatieklussen in en om huis. Geld om die klus-
sen door iemand anders te laten doen ontbreekt 
vaak. Ze moeten het dus wel zelf doen. Als dan ook 
het geld ontbreekt om gereedschap aan te schaffen, 
dan kom je toch niet verder.   Het oude gereedschap 
dat bij u geen dienst meer doet, al een tijd werke-
loos in de schuur ligt, kan dus nog goed van pas 
komen bij iemand anders. Ook als het defect is kan 
het wellicht nog bruikbaar gemaakt worden door 
het Repair Café in Rijen.

Dit is het moment om uw oude gereedschap op te 
ruimen. Lever het bij ons in, dan zorgen wij dat het 
bij Weggeefhoek terecht komt. Zij zorgen er op hun 
beurt voor dat het gereedschap bij hun leden te-
recht komt. Zij zijn daar erg mee geholpen.

Familieberichten
Overleden in Rijen:
•	 14 februari: Dhr. Jan de Hoon, 87 jaar


