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18 februari 2024, Eerste zondag 40 dagentijd 

 

Zusters en broeders, we lezen vandaag over een regenboog. Deze regenboog is een teken dat 

God aan Noach (en aan ons) geeft, omdat er is meer is tussen hemel en aarde. Dat méér, dat 

gaat hier over een verbond dat God met ons aangaat. Dit verbond brengt ons samen onder zijn 

bescherming. In de veertigdagentijd mogen we dit verbond vernieuwen.  
De Eucharistieviering uit de Jozefkapel in Dongen wordt op zondag 18 februari om 10.30 uur uit-

gezonden via een livestream. U kunt ook meevieren via tv op HalloGilzeRijen. 

 

Gebed om vergeving 

Wijs ons uw wegen, Heer. 

Vergeef ons als wij niet luisteren 

naar het kermen van de aarde. 

Leid ons volgens uw woord. 

Vergeef ons als we gehoorzamen 

aan schijn en aan geld. 

Heer, wees onze God en onze verlosser. 

Vergeef ons als wij ons laten strikken 

terwijl Gij ons tot vrijheid roept. 

Leer de eenvoudigen wat zij moeten doen. 

Leid de geringen langs eerzame paden. 

Vergeef ons, barmhartige God 

en leid ons naar het eeuwig leven. Amen. 

 

Gebed bij Psalm 51 

Goede God, maak mij open voor uw nabijheid, 

voor het Schriftwoord dat ik lees 

en voor uw woord dat opklinkt  

uit het verhaal van de mens die ik ontmoet. 
 

Ik wil ontdekken 

wat ik verlang in mijn leven,  

wat ik werkelijk belangrijk vind. 

Help mij om te verwoorden wat me bezielt, 

dat ik zelf doorzie waar ik warm voor loop. 
 

Heer, ik bid U dat U zich uitspreekt 

in het diepst van mijn gedachten. 

Leg Uw woord op mijn lippen,  

opdat mijn mond U looft. 
 

Geef me het vertrouwen  

dat ik het meest van mezelf ben,  

als ik helemaal van U ben; 

en dat ik het meest van U ben 

als ik helemaal mezelf ben. 
Rob van Uden 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCl6VPIPzDq_HusajPAvAaLg
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Eerste Lezing uit het boek Genesis  

Dit zei God tot Noach en zijn zonen: “Nu ga Ik mijn verbond aan met u en met uw nageslacht en 

met alle levende wezens die bij u zijn, met de vogels en de viervoetige dieren, met alle dieren 

van de aarde die bij u zijn, met al wat uit de ark is gekomen, al het gedierte van de aarde. Ik ga 

met u een verbond aan dat nooit meer enig levend wezen door het water van de vloed zal worden 

uitgeroeid en dat er zich nooit meer een vloed zal voordoen om de aarde te verwoesten”. En God 

zei: “Dit is het teken van het verbond dat Ik instel tussen Mij en u en alle levende wezens die bij 

u zijn, voor alle geslachten. Ik zet mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond 

tussen Mij en de aarde. Wanneer Ik op de aarde de wolken samenpak en de boog in de wolken 

zichtbaar wordt, dan zal ik denken aan het verbond tussen Mij en u en alle levende wezens, alles 

wat leven heeft. De wateren zullen nooit meer zwellen tot een vloed om al wat leeft te verdelgen”. 
 

Lezing uit het Evangelie volgens Marcus 

In die tijd dreef de Geest Jezus naar de woestijn. Veertig dagen bracht Hij in de woestijn door, 

terwijl Hij door de satan op de proef werd gesteld. Hij verbleef bij de wilde dieren en de engelen 

bewezen Hem hun diensten. Nadat Johannes was gevangen genomen ging Jezus naar Galilea en 

verkondigde Gods Blijde Boodschap. Hij zei: “De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; Bekeert 

u en gelooft in de Blijde Boodschap”. 

Bidden om verbondenheid 

Wij bidden om verbondenheid met aarde,  

zon, regen, lucht, planten en dieren. 

Wij bidden om verbondenheid met mensen,  

dichtbij en ver weg. 

Wij bidden om verbondenheid, om alle leven  

van de toekomst. 

Wij dragen de verantwoordelijkheid voor  

het nu en voor het straks. 
 

Gebed om Vrede 

Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd:  

'Vrede laat Ik u na, mijn vrede geef Ik u'.  

Laat ons niet vallen als wij onze verbondenheid met U verwaarlozen,  

maar let op het geloof van uw Kerk; en schenk haar vrede en eenheid.  

Gij, die ons blijft zoeken. Amen. 
 

Gebed om zegen 

Wij gaan veertig dagen onderweg naar Pasen 

en zijn geroepen tot verbondenheid, 

tot het Verbond van God met de mensen. 

Bidden we dat Hij ons mag zegenen, 

dat Hij ons mag zuiveren naar hart en geest 

en dat Hij ons kracht mag schenken. Amen. 

Overweging 

Het thema van deze veertigdagentijd is ‘Verbonden zijn’. De liturgiegroep wilde geen oproep, 

geen opdracht, als thema, maar ze heeft bewust gekozen voor een thema, dat het vertrouwen 

ademt dat God er voor ons is, hoe dan ook. Er kunnen ons allerlei rampen overkomen, maar 

God houdt ons vast. Hij heeft zich met ons verbonden. Na het paradijsverhaal, met Adam en 

Eva, laat ook het verhaal van Noach zien dat de mens het verbond met God gemakkelijk 

schendt. Je zou je kunnen afvragen waarom God de mens, die hem de rug toekeert, nabij zou 

willen zijn? Het verhaal van Noach laat die omkering in het denken zien: God straft weliswaar, 

maar Hij doet zichzelf geen recht door te straffen. Het wezen van God is liefde, trouw, geduld 

en hoop. God wil niet het onheil, maar het heil en het geluk van de mens.  

Dat is ook wat er in het woestijnverhaal gebeurt. Het kwaad probeert vat op Jezus te krijgen, 

maar dat lukt niet. Keer op keer weert Jezus het kwaad af. Zijn hele leven betekent zoiets 

als: de overwinning op het kwaad, omwille van zijn missie: het heil van de mens. Want Jezus 

is tot in zijn kern verbonden met God. In zijn leven, dood en verrijzenis reikt Hij ons de 

geestelijke wapens aan om met God verbonden te blijven.  

 


