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19 november 2023, Drieëndertigste zondag door het jaar 

 

Zusters en broeders, geen mens is zonder gaven, 

zonder talenten. Wie arbeidsongeschikt voor onze 

samenleving is, is nog niet arbeidsongeschikt voor 

God. Ook wie met pensioen gaat, is uitgenodigd 

om mee te bouwen aan het Koninkrijk van God. 

God kijkt niet of we veel te delen hebben, maar 

hoe we met elkaar delen; en of we onze gaven niet 

in de grond stoppen. Ook met weinig kun je 

meebouwen aan het Koninkrijk. Wat doe je met je 

mogelijkheden? 

Het is vandaag de Zondag voor de Armen, een 

zondag met een boodschap. Het is belangrijk om 

te zien dat iemand die moet worstelen om rond te 

komen ook iets poitiefs te bieden heeft voor de 

opbouw van Gods Koninkrijk.  

De Vormselviering uit de Laurentiuskerk in Dongen wordt op zondag 19 november om 

10.30 uur uitgezonden via een livestream. U kunt ook meevieren via tv op HalloGilzeRijen. 

 

Gebed 
God, U geeft ieder van ons talenten. 

Geef ons ook de durf en de verbeelding 
om onze mogelijkheden te benutten. 

Geef ons creativiteit dat we ons,  
op onze eigen plaats, inzetten voor recht en vrede; 

allereerst voor hen die weinig hebben. 
Geef dat we ons niet boven een ander verheffen,  
maar dat we elkaar dienen en van elkaar leren.  

 

0 

Gebed bij Psalm 126 

 

Pelgrimeren met voeten die wegzakken  

in wind en kou, zand en scherven, 

onderdak vinden bij een moeder  

met tranen, armoe en gebrek. 

 

Pelgrimeren is,  

het doel van de tocht onderbreken, 

het doel van de tocht verbergen  

onder takken en bladeren langs de weg.  

 

En dan de schrale dag  

bewerken met hak en hark,  

de grond besproeien met een gieter, 

vruchtbaarheid brengen, een kind dragen  

en opvoeden met groente, fruit en hoop.  

 

Gebed van Rob van Uden 

 

https://www.youtube.com/channel/UCl6VPIPzDq_HusajPAvAaLg
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Lezing uit de eerste brief van Paulus aan de Christenen van Tessalonica 

Broeders en zusters, het heeft geen zin, u te schrijven over tijd en uur. Gij weet zelf heel goed, dat de 

dag des Heren komt als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: Er heerst vrede en veiligheid, juist dan 

overvalt hen plotseling het verderf zoals weeën een zwangere vrouw en zij zullen niet ontsnappen.  

Maar gij, broeders en zusters, gij leeft niet in de duisternis, zodat de dag u als een dief zou verrassen. 

Gij zijt allen kinderen van het licht; kinderen van de dag. Wij behoren niet aan nacht en duisternis. 

Laten wij dan ook niet slapen als de anderen, maar waken en nuchter zijn. 

 

Lezing uit het evangelie volgens Matteus 

In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor: Een man riep bij zijn vertrek naar het bui-

tenland zijn dienaars bij zich om hun zijn bezit toe te vertrouwen. Aan de een gaf hij vijf talenten, aan 

de ander twee, aan een derde één, ieder naar zijn bekwaamheid. Daarna vertrok hij. Een hele tijd later 

kwam de heer van de dienaars terug en hield afrekening met hen. Die de vijf talenten gekregen had, 

trad naar voren en bood nog vijf talenten aan met de woorden: Heer, vijf talenten hebt gij mij toever-

trouwd; ziehier, vijf talenten heb ik erbij verdiend.  
 

Gebed bij de offerande 

Gezegend zijt Gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan 

U dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van 

eeuwig leven. 
 

Gebed om vrede 

Gelukkig als je eerbied voor God hebt. 

Op jouw weg met God 

laat je een ander niet in duisternis,  

maar je stelt een ander in het licht. 

Je laat een ander niet in armoede, 

maar je deelt met elkaar  

je gaven en talenten. 

Je laat een ander niet in eenzaamheid,  

maar je gaat even zitten voor een praatje. 

Wie eerbied voor God heeft,  

is een kind van het licht. 

Wanneer je een ander niet vastpint  

op geloof of politieke kleur 

op status, ras, of geaardheid  

zal er vrede zijn  

en de vrede zal zich verspreiden. 
 

Wegzending en zegenbede 
God, geef ons het vermogen om uw evangelie handen en voeten te geven in het leven van alledag. We 

willen Jezus achternagaan, ons brood delen met armen, vreemdelingen en vluchtelingen in nood.  

Dan zullen we uw zegen op ons weten. God, ga met ons mee. Zegen ons daartoe: Vader, Zoon en 

heilige Geest.  

 

 Denn die einen sind im Dunkeln 
Und die andern sind im Licht.  
Und man siehet die im Lichte  

Die im Dunkeln sieht man nicht. 
 

(Bertolt Brecht) 
 

 
 

 
gutezitate.com 

 

Overweging 

De eerste Christenen meenden dat het Einde der Tijden nabij was. En Jezus zou bij het einde ter 

tijden terugkomen. Voor een geloofsverkondiger als Paulus was het niet gemakkelijk om goed met 

deze verwachting om te gaan. Hij tempert de verwachting enigszins: Het heeft geen zin, u te 

schrijven over tijd en uur, schrijft hij, want niemand weet wanneer die tijd er is.  

Vervolgens probeert hij het positieve uit deze verwachting te halen: wees waakzaam, want het 

moment zal onverwachts komen. Wij leven niet met dezelfde verwachting als de Christenen van 

Tessalonica, maar we kunnen de boodschap van Paulus en van het Evangelie nog steeds opnemen 

door te leven als kinderen die verlangen naar het licht, door licht in deze wereld te brengen.  

Het is in de lijn van deze teksten om anderen te helpen om uit het duister te komen en in het licht 

te gaan staan. Op deze Zondag voor de Armen kunnen we dan zeker ook denken aan het verlichten 

van de armoede van mensen: Lichamelijke armoede, maar ook geestelijke armoede. 

 

Blijft in Mij, dan blijf Ik in u, zegt de Heer;  
wie in Mij blijft, draagt veel vrucht. Alleluja 


