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1 oktober 2023, Zesentwintigste zondag door het jaar 

 

Zusters en broeders, een mens wil toch meer dan ademhalen, eten en slapen. Je wil iets van je leven 

maken, je wil je weg en je bestemming vinden. En uiteindelijk, zoekend naar je bestemming, wil je als 

een goed mens door het leven gaan. Deze Pastorale Brief is, net als de viering op zondag, een moment 

van inkeer. Het is een uitnodiging om jezelf af te vragen: Kies ik eigenlijk wel voor een leven dat ik 

wil, dat goed is voor mij én voor mijn omgeving? Inkeer helpt om deze bestemming te vinden en om 

een omgeving te creëren, waarin we elkaar leven kunnen geven. 

De viering van Woord en Communie uit de Laurentiuskerk in Dongen wordt op zondag 1 oktober 

om 10.30 uur uitgezonden via een livestream. U kunt ook meevieren via tv op HalloGilzeRijen. 

 

Gebed om ontferming 
Heer onze God,  

rijk aan erbarmen en ontferming, 
de fouten die wij in het verleden maakten 

drukken soms nog zwaar op ons. 
Wij vragen U: 

verlicht onze lasten en maak ons vrij  
voor een oprechte bekering van hart, 

door Christus onze Heer. Amen. 

 

We gaan lezen uit de profeet Ezechiël. Zijn naam betekent: God geeft kracht.  

Hoofdstuk 18, waaruit we lezen, begint met een belangrijke gedachte: Nooit meer mag iemand in 

Israël het spreekwoord gebruiken: Als de ouders onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen stompe 

tanden? Toch gebeurt het tot op de dag van vandaag dat het gedrag van ouders wordt gezien als 

een blijvende smet op hun kinderen.  

Om te zien of iemand geschikt is voor een positie, is het maar heel gewoon om ook de doopceel 

van de ouders te lichten. Nee, zegt God klip en klaar, het gaat om wat jij doet. God lijkt zelfs niet 

naar je verleden te kijken, maar kijkt naar het heden. 

Gebed bij psalm 25 
 

Ik heb dingen gedaan  

die ik nooit meer goed kan maken. 

God, U kent mijn uitglijden en terugvallen, 

mijn feilen en mijn falen, 

maar blijf alstublieft niet staren  

op wat vroeger was. 
 

Schrijf mij niet af. 

Wacht mij op aan het einde  

van het uitgesleten bergpad 

dat ik moet gaan. 

Sluit mij niet uit, 

maar sluit mij in uw begripvolle armen. 
 

Want U bent een God  

die zonder oordeel 

mensen met weinig 

nieuwe wegen, 

een ongekende toekomst wijst. 
 

Rob van Uden 

https://www.youtube.com/channel/UCl6VPIPzDq_HusajPAvAaLg
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Lezing uit de Profeet Ezechiël 

Dit zegt de Heer: Gij beweert: De weg van de Heer is niet recht! Huis van Israël, luister toch! Zou het 

werkelijk mijn weg zijn die niet recht is? Zijn niet veeleer uw eigen wegen niet recht? Als een recht-

vaardige zich van zijn rechtvaardigheid afkeert en kwaad gaat doen, dan zal hij daaraan sterven, ster-

ven om het kwaad dat hij gedaan heeft. En als de boosdoener zich van zijn boze daden afkeert en gaat 

handelen naar rechtschapenheid en deugd, dan zal hij in leven blijven. 

Als hij tot inzicht komt en zich afkeert van zijn slechte daden, dan blijft hij zeker leven, dan zal hij niet 

sterven. 

 

Lezing uit het heilig Evangelie volgens Matteus, 

In die tijd zei Jezus tot de hogepriesters en de oudsten van 

het volk: Wat denkt ge van het volgende? Een man had twee 

zonen. Hij ging naar de eerste toe en zei: Mijn zoon, ga van-

daag werken in mijn wijngaard. Goed vader, antwoordde 

deze, maar hij deed het niet. Toen ging hij naar de tweede 

en zei hetzelfde. Deze antwoordde: Neen, ik wil niet; maar 

later kreeg hij spijt en ging toch. Wie van de twee heeft nu 

de wil van zijn vader gedaan? Zij antwoordden: de laatste.  

Toen zei Jezus hun: Voorwaar, Ik zeg u: de tollenaars en de 

ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij het Rijk Gods bin-

nen. Johannes kwam tot u en beoefende de gerechtigheid; 

toch hebt gij hem geen geloof geschonken, terwijl de tolle-

naars en de ontuchtige vrouwen hem wel geloof schonken. 

Maar zelfs, nadat ge dit had gezien, zijt ge toch niet tot in-

keer gekomen en hebt ge hem geen geloof geschonken. 

 

Gebed om vrede  

Heer Jezus Christus, 

de vele conflicten in onze wereld, 

in het groot en in het klein, 

vragen om een echte bekering. 

Wij bidden U: 

schenk ons de bereidheid 

om voorbij ons eigen belang 

te werken aan solidariteit tussen mensen, 

Gij die leeft in eeuwigheid. Amen. 
 

Wegzending en zegenbede 

Terugkomen van een doodlopende weg.  

Elkaar vasthouden en opnieuw proberen.  

Het vraagt om nederigheid, om een levenslange training. 

God, geef dat we ons oefenen in een houding van liefde en vergeving. 

Zegen ons en behoed ons: Vader, Zoon en heilige Geest.  

Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd, maar denk met liefde aan mij. Psalm 25,7 

Twee zonen worden getoetst door hun vader met betrekking tot hun bereidheid te werken in zijn 

wijngaard. De ene zoon zegt dat toe, maar gaat niet; de andere weigert maar gaat tenslotte toch. 

Gezien de context is duidelijk wie Jezus hier bedoelt met de twee zonen. De eerste, die ‘nee ’zegt 

maar ‘ja’ doet, staat voor allen, die tot inkeer zijn gekomen bij de doop door Johannes en voor het 

gewone volk dat Jezus omarmd heeft. De tweede zoon staat voor schriftgeleerden en farizeeën, 

die wel de Tora voorschrijven, maar er niet naar handelen. Door zich op te sluiten in hun eigen 

bubbel negeren zij de inkeer van outcasts, zoals prostituees en tollenaars en blijven zij hen ver-

oordelen vanuit hun letterlijke hantering van de Wet. En zo zijn zij medeverantwoordelijk voor de 

dood van Johannes, de vader uit de parabel. 

 


