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10 september 2023, Drieëntwintigste zondag door het jaar, 

 

Zusters en broeders, het jaar van de barmhartigheid brengt ons ook bij de vraag hoe we omgaan met 

mensen die kwaad doen. De lezingen van vandaag pleiten voor een houding van liefde, ook al kan het 

lastig zijn om met lastige mensen om te gaan. Weten we dan toch wegen te vinden om de ander 

liefdevol tegemoet te treden? Het helpt in ieder geval als we oog hebben voor onze eigen fouten.  

De viering van Woord en Communie uit de Annakerk in Molenschot wordt op zaterdag 9 sep-

tember om 19.00 uur uitgezonden via een livestream. U kunt deze viering op zondag 10 sep-

tember om 10.00 uur ook volgen via HalloGilzeRijen. 

 

Lezing uit de Profeet Ezechiël 

Zo spreekt de Heer: Gij, mensenkind, als wachter heb Ik u aangesteld over het volk van Israël. Hoort 

gij een woord uit mijn mond, waarschuw hen dan namens Mij! Als Ik tot de boosdoener zeg: ‘Jij, 

boosdoener, jij moet stervén!’ en als gij dan uw mond niet opendoet en de boosdoener niet waarschuwt 

voor zijn gedrag, dan sterft die boosdoener wel om eigen schuld, maar dan kom Ik zijn bloed van u 

opeisen. Hebt gij de boosdoener echter gewaarschuwd voor zijn gedrag, hem gezegd dat hij zich moet 

bekeren en hij bekeert zich niet, dan sterft hij om zijn eigen schuld, maar gij hebt uw leven gered. 

 

Gebed bij psalm 95 

Heer, ik wil U danken voor mijn leven,  
maar in mijn onmacht zoek ik ruzie, 
ben ik stekelig, beschadig ik mezelf. 
Ik verbrand de schepen achter mij 

en gooi mijn eigen ruiten in.  
Wees mijn rots, mijn Vader, 
aanvaard mij als uw kind, 

ook als ik koppig ben.  

Overweging 

Met het evangelie in ons achterhoofd kunnen we hier niet lezen dat we iemand plichtmatig een 

gele kaart moeten geven om hem/haar vervolgens naar de verdoemenis te laten gaan. Nee, we 

worden opgeroepen om liefde voor de boosdoener in stelling te brengen. Misschien kun je zelfs 

naast de dader gaan staan. Samen naar oplossingen zoeken, omdat je het zelf ook niet altijd 

goed doet. Wanneer wegen van mensen uit elkaar gaan, kan dat ook uit liefde zijn. Misschien 

kom je er in je eigen onmacht niet uit. In dat geval trap je iemand niet buiten, maar laat je ie-

mand met tranen in je hart gaan en je wenst de ander het beste. 

Gebed om vergeving 
Liefdevolle God, 

wanneer wij in onze halsstarrigheid 
vasthouden aan ons eigen gelijk, 

verlicht dan ons hart 
met uw oneindige barmhartigheid. 

Breek de muren af 
die wij om ons heen hebben gebouwd 

opdat het licht van uw liefde 
in onze duisternis gaat schijnen. Amen. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCacJG0GvH4bYADuZgf0A2Iw
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Lezing uit het Evangelie volgens Matteus 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Wanneer uw broeder gezondigd heeft, wijs hem dan onder 

vier ogen terecht. Luistert hij naar u, dan hebt gij uw broeder gewonnen. Maar luistert hij niet, 

haal er dan nog een of twee personen bij, opdat alles beruste op de verklaring van twee of drie 

getuigen. Als hij naar hen niet wil luisteren, leg het dan voor aan de kerk. Wil hij ook naar de kerk 

niet luisteren, beschouw hem dan als een heiden of tollenaar. Voorwaar, Ik zeg u: Wat gij zult 

binden op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn en wat gij zult ontbinden op aarde zal ook in 

de hemel ontbonden zijn. Eveneens zeg Ik u: Wanneer twee van u eensgezind op aarde iets 

vragen - het moge zijn wat het wil - zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is. 

Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden. 

 

 

Gebed 

God van liefde, 

Gij leidt ons als een goede herder 

die wil dat wij ons bekeren en leven. 

Wij bidden U: 

verhoor in uw barmhartigheid 

de gebeden die wij U voorleggen 

en wil luisteren naar de stille wensen 

die leven in ons hart. Amen. 

 

Gebed om vrede 

Heer Jezus Christus, 

Koppigheid, eigenwijsheid en moeilijke communicatie  

zijn struikelstenen die de onderlinge harmonie en vrede  

in de weg kunnen staan.  

Alleen met moed, nederigheid en de wil om tot elkaar te komen  

kunnen we die hindernissen overwinnen.  

Vervul ons met de liefde die verbindt 

en vergroot onze wil tot vergeving. Amen. 

 
Zending en zegen 

Laten we, gesterkt door de ontmoeting met God en met elkaar,  

de wereld weer ingaan om te getuigen van zijn barmhartigheid 

en liefde.  

De zegen van de Allerhoogste is ons daarbij tot steun. 

Wie zijn naaste bemint, heeft de wet vervuld. Want de geboden ‘gij zult niet echtbreken, 

niet doden, niet stelen, niet begeren en alle andere’ kan men samenvatten in dit ene woord: 

Bemin uw naaste als uzelf. De liefde berokkent de naaste geen enkel kwaad. Liefde vervult 

de gehele wet. 

Overweging 

In hoofdstuk 18 van het Evangelie van Matteus, gaat het over de onderlinge verhoudingen 

in de gemeenschap. Jezus geeft richtlijnen. Hij spreekt over nederigheid (met een kind als 

voorbeeld), over omgaan met verleidingen, over zorg dragen voor elkaar en niemand uits-

luiten en respect voor het kwetsbare.  

In deze gemeenterede geeft Hij ook richtlijnen hoe om te gaan met een gemeentelid dat 

iets misdoet. Het gemeentelid moet worden aangesproken, maar het gesprek beoogt de an-

der vast te houden en terug te winnen. Daarom gaat aan de passage die we gelezen hebben 

ook het verhaal van het verloren schaap vooraf. En hierna staat dat we een ander zeven 

keer zeventig keer (dus eindeloos) moet vergeven. Het doel is duidelijk: mensen verbinden. 

 

 


