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18 juni 2023, Elfde zondag door het jaar 
 

Zusters en broeders, er is veel onrust in de wereld. Je zou er onzeker en moedeloos van worden. 

Maar steeds staan er weer mensen op die het vertrouwen hebben dat hun handelen ertoe doet. 

Ze laten zich niet leiden door hun beperkingen of mislukkingen, maar ze leven met zelfvertrou-

wen. Zij geven gehoor aan de roepstem van Jezus om mee te werken aan Gods nieuwe wereld.  
De viering van Woord en Communie uit de Maria Magdalenakerk wordt op zondag 18 juni om 

10.00 uur uitgezonden via een livestream. U kunt ook meevieren via tv op HalloGilzeRijen. 

 

Het gebed van de zondebok 

God, niemand is perfect, maar iedereen,  

echt iedereen, heeft zijn eigen kwaliteiten  

om bij te dragen aan het verwezenlijken  

van uw nieuwe wereld. 

Maar God, nou is het toch echt misgelopen. 

Ze zien in mij de perfecte zondebok  

en ze wijzen mij na, met de vinger. 

Ik erken mijn tekortkomingen  

en God, ik verlang naar uw vergeving. 

U neemt mij zoals ik ben. 

U omhelst mij, de zondebok.  
 

Lezing uit de brief van Paulus aan de Romeinen 

Broeders en zusters, er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven; slechts een 

enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewijst ons zijn liefde, doordat 

Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.  

Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij Hem gered 

zullen worden en niet veroordeeld. Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met 

Hem verzoend door de dood van zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met Hem zijn 

verzoend, gered zullen worden door diens leven. En meer nog: we mogen ons hierbij laten voor-

staan op God, dankzij onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu al met God zijn verzoend. 

 

We mogen onze zorgen neerleggen 
 

Vreugde,  

voel de vreugde,  

want we mogen onze zorgen neerleggen 

en binnengaan door de poorten. 
 

We mogen onze schulden achterlaten, 

onze mislukkingen weggooien en leven; 

verlost van de voorbije jaren. 

Het afval wordt compost. 
 

Zing,  

want zijn liefde duurt eeuwig, 

zijn trouw van geslacht op geslacht. 
 

Rob van Uden 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC1Fie8NrjD-66vS0VncFn5w
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Amen. 

 

 

 

 
Lezing uit het Evangelie volgens Matteus 

In die tijd werd Jezus bij het zien van de menigte door medelijden bewogen, omdat ze afgetobd 

neerlagen als schapen zonder herder. Toen sprak Hij tot zijn leerlingen: 

De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbei-

ders te sturen om te oogsten. Hij riep zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om de 

onreine geesten uit te drijven en alle ziekten en kwalen te genezen. Dit zijn de namen van de 

twaalf apostelen: als eerste, Simon die Petrus wordt genoemd, met zijn broer Andreas, Jakobus, 

de zoon van Zebedeus, met zijn broer Johannes; Filippus en Bartolomeus, Tomas en Matteus de 

tollenaar, Jakobus, de zoon van Alfeus, en Taddeus, Simon de IJveraar en Judas Iskariot, die Hem 

verraden heeft.  

Deze twaalf zond Jezus uit met de opdracht: Begeeft u niet onder de heidenen en gaat niet binnen 

in een stad van de Samaritanen; gij moet veeleer gaan naar de verloren schapen van het huis 

van Israël. Verkondigt op uw tocht: Het Koninkrijk der hemelen is nabij. Geneest zieken, wekt 

doden op, reinigt melaatsen en drijft duivels uit. Voor niets hebt gij ontvangen, voor niets moet 

gij geven. 
 

 

Gebed om vrede  
Heer, we verlangen naar een vrede  

die de wereld niet geven kan.  

Vrede komt van de overkant,  

van boven, van U, God  

en Uw vrede duurt eeuwig.  

Jezus Christus, 

waar U bent is er vrede. 

Neem bij ons boosheid en ruzie weg 

en schenk ons Uw geestkracht. 

Amen. 

Gebed om Zegen 

We gaan naar de kerk, maar blijven niet in de kerk. 

We horen woorden die ons raken, inspireren,  

misschien zelfs tot andere mensen maken. 

Die woorden willen ontkiemen in ons hart,  

ze willen uitgroeien en vrucht dragen  

in ons alledaagse leven. 

Daarom bidden we U, Goede God,  

zend ons om het geloof te uiten in woord en daad. 

En of het ons lukt of niet, 

zegen ons menselijk pogen.  

Overweging 

Jezus ziet met medelijden de mensen, afgetobd en als 

schapen zonder herder. De leerlingen krijgen de 

macht om ziekten en kwalen te genezen, doden op te 

wekken en duivels uit te drijven. En ze worden ge-

zonden om de verloren schapen te zoeken. Ik lees de 

woorden en denk terug aan een kunstwerk van David 

Bade dat ik bij de Biënnale heb gezien: Omhels de 

Zondebok. De basis van het kunstwerk was een bok, 

een gymnastiektoestel, maar er was een veelkleurig 

kunstwerk van gemaakt met onder anderen een shirt 

met in scrabble-letters de woorden: ‘Omhels de Zon-

debok’.  

Opnieuw kijk ik naar de lezingen. Jezus ziet bepaalde 

mensen en situaties die haaks lijken te staan op Gods 

Rijk. Maar in plaats van een oordeel te vellen en zich 

af te keren, gaat Jezus erheen en omhelst.  

De leerlingen worden gezonden om mensen te inspireren, te helen, te helpen, te vergeven. Ze 

worden gezonden om gaaf te maken wat niet gaaf is, om liefde te brengen waar haat is. Als David 

Bade het woord zondebok gebruikt, kan het gaan over iemand die niets op zijn kerfstok heeft, 

maar evengoed over iemand die dat wel heeft. In beide gevallen wordt ons gevraagd om te om-

helzen. Maak zacht wat hard is, maak heel wat kapot is, vergeef aan anderen hun schulden. Om 

de zondebok te kunnen omhelzen, moeten we misschien ons eigen oordeel inslikken, misschien 

moeten we onze weerzin overwinnen. Maar door te omhelzen stellen we een teken van liefde dat 

anderen en ook onszelf recht doet. Door dit teken groeien we in onze menselijkheid. 

Uw woord is waarheid, Heer, wijd ons U toe in de waarheid. Alleluia. 

 

Een omhelzing doet mensen recht 


